
 



 
 



 
 



 



 
Operatie Provide Care. 

 
(uit het dagboek van Tjep Hoekstra) 

 
Velen van ons hebben in het weekeinde van 23 op 24 juli het telefoontje ontvangen of hij/zij 
genegen was om in het kader van humanitaire hulpverlening uitgezonden te worden naar 
Rwanda/Zaïre. Naast Jan van Vliet en mijn persoon hebben velen hierop positief 
gereageerd, alleen Jan en ik waren "uitverkoren". Voor mij was het in ieder geval toch een 
verrassing dat ik op 26 juli werd aangewezen ,omdat er zoveel meer vrijwilligers zich hadden 
opgegeven. En dan beging er een vrij hectische periode. Er dienen injecties gehaald te 
worden, vakantieplannen en afspraken kunnen niet doorgaan en familie moet worden 
geïnformeerd. Ook werd ik nog even aangewezen om nog wat kennis op te doen m.b.t. het 
onderhoud van bepaalde medische apparatuur. Alles diende vlug te gebeuren, opdat al het 
aangewezen personeel op 1 augustus zich diende te melden op Vlb. Woensdrecht. 
 
De reis van Jan en mij was gepland op maandagmorgen, maar toen bleek dat Jan 
gedurende de nacht van zondag op maandag al was vertrokken naar Zaïre. Gelukkig kon ik 
een lift krijgen van de collega's van Crypto en kon mij zo tijdig melden op Woensdrecht. Hier 
zie ik dan ook m'n collega's. We gaan met een groep van 4 GU'ers naar Zaïre. Er volgt een 
drukke dag. Iedereen wordt bij de KL in de kleren gestoken. We krijgen allemaal 
"bloemetjes" pakken en een volledige nieuwe uitrusting, in totaal 2 plunjebalen vol. Ik wordt 
er vervolgens samen met de SM. G.Hop op uit gestuurd om nog meer technische 
apparatuur van de KL te gaan bekijken omdat dergelijke apparatuur mee gaat naar Zaïre. 
Het resultaat is dat wij pas dinsdagavond weer terug zijn. Dan krijgen we te horen dat ons 
vertrek is gesteld op donderdag 4 augustus. 
 
 

Woensdag 3 augustus 
 
Op woensdag wordt er een familiedag gehouden. Zo worden ook de familieleden 
geïnformeerd over onze aanstaande trip. Het was een gezellige en zeer informatieve dag. 
Rond 19.00 uur vertrekt de familie. Dit geeft ons de kans om onze laatste spullen in te 
pakken. Daar hebben we morgen geen tijd meer voor, want we moeten er om 07.00 uur al 
uit. 
 

Donderdag 4 augustus 
 

Donderdagmorgen is toch nog rustig. De ochtend wordt besteed met het in een vrachtauto 
laden van onze bagage. Maar om 13.00 uur vertrekken we naar Soesterberg. Hier krijgen 
we in het Casino al te horen dat ons vertrek is uitgesteld tot 23.00 uur. Nog een lange dag 
dus. Lt-Kol Gravemaker was ook aanwezig zodat ik toch nog iemand had om afscheid van te 
nemen. De familie was namelijk hier niet meer uitgenodigd. We hadden immers gisteren al 
afscheid genomen. Nadat we zelf hebben meegeholpen het vliegtuig, een Boeing 707, te 
beladen, vertrekken we om 23.20 uur. De eerste stopplaats zal, na een vluchtduur van 4 uur 
en 10 minuten, Cairo zijn. Hier moeten we tanken. Iedereen valt vervolgens na een warme 
hap in slaap of doezelt een beetje, want het was toch wel een lange dag. 





Vrijdag 5 Augustus 1994 
 
 Tegen 03.10 uur worden we gewekt, omdat we gaan landen in Cairo. Het zal ongeveer een 
uur duren voor we weer weg gaan. We hebben echter pech. Er is een startmotor kapot zodat 
er eerst een reparatie plaats moet vinden voor we weer verder gaan. De klus is snel gefikst, 
en even voor 07.00 uur vertrekken we weer. Het is nu nog 4 uur en 20 minuten vliegen naar 
Goma, Zaïre, het doel van onze reis. Hier komen we om 11.30 uur aan. Wat een troep. Alles 
is stoffig en vies. Overal lopen mensen rond, zelfs op en rond de start/landingsbaan. We 
worden verwelkomd door de groep kwartiermakers/recce-team, waaronder Jan van Vliet. 
Met man en macht wordt vervolgens het vliegtuig uitgeladen. Daarna af naar het kamp. Hier 
worden met z'n allen de nodige tenten opgezet, terwijl de GU snel overal verlichting aansluit. 
Rond 18.00 uur is alles klaar. We kunnen vannacht met onze slaapzak onder de klamboe 
slapen. Het avondmaal is voor het eerst een blik Struik. 
 
 
 
 
 

 







Zaterdag 6 Augustus 1994 
 
De volgende dag, zaterdag, begint ons leven als hulpverleners. Na het ontbijt, 
gevechtsrantsoen, gaan we aan de slag. Het is vrij warm hier. Als er een windje staat wordt 
het echt lekker. Geen rekening houden met stof dan, want de hele wereld licht hier onder het 
vulkaanstof. Dit is ontzettend fijn stof wat overal en op alles tegen komt en wat bij het minste 
of geringste opdwarrelt. Deze eerste dag wordt verder besteed aan het vervolmaken van 
ons kamp. Het kamp licht op het terrein van Hotel "Karibu ****". (Goed gezien, 4 sterren). 
We hebben uitzicht op het "Kivu" meer. Dit is een behoorlijke plas water, want we kunnen de 
overkant niet zien. Door parasieten in het water (tunnelwormen, die zich door de huid boren) 
is het ons afgeraden, en ook verboden, om te gaan zwemmen. Ook een bezoek aan de 
faciliteiten van het hotel en het nuttigen van alcoholhoudende drank is ons verboden. Verder 
wordt ons op het hart gedrukt om zo vaak mogelijk onze handen te wassen, om zo een 
besmetting met een of andere ziekte te voorkomen. De omgeving waarin we verblijven is 
een vulkanisch gebied. Vlak bij Goma, duidelijk zichtbaar voor iedereen in de omgeving 
bevindt zich de actieve vulkaan "Nyiragongo". Deze vulkaan vult zich langzaam maar zeker 
met lava en de verwachting is dat hij over niet te lange tijd over zal lopen. Allereerst worden 
de diesels gecontroleerd. Ook de branders van de keuken worden voor het eerst onder 
handen genomen, want die weigeren verdere dienst omdat ze hopeloos vervuild zijn. Vlak 
voor het eten hadden we vuil verbrand. Dit was niet goed uit gegaan, zodat tijdens het eten 
de vlammen ineens weer opschieten. Met man en macht snel aan het blussen. Het medisch 
personeel is ingedeeld volgens een rooster en begint aan zijn/haar taken. 's-Avonds valt 
plotseling een deel van de verlichting uit. Bij één van de tenten is er een stekker te veel 
losgetrokken. Het halve kamp zit plots zonder licht. Snel wordt dit hersteld en kan iedereen 
gaan slapen. 
 
 
 
 

 





Zondag 7 Augustus 1994 
 
De volgende morgen gaan we eerst de verlichting eens onder handen nemen. Dit houdt ons 
wel bezig. Rond de middag komt de opdracht binnen om morgen het cholerahospitaal van 
Artsen-zonder-Grenzen in Katale van verlichting te voorzien. We controleren onze 
noodstroomdiesels die op het terrein van Artsen-zonder-Grenzen geparkeerd staan, en 
zoeken zoveel mogelijk verlichtingsattributen bijeen en zetten alles klaar. Daarna lekker een 
douche (KOUD !!!). Tijdens de maaltijd komt de opdracht binnen om ook op een 
opslagterrein van Artsen-zonder-Grenzen in Goma een diesel te plaatsen. Daarbij moest 
meteen nog wat verlichting aangebracht worden. Geen probleem.  
 
 
 
 

 
 





Maandag 8 Augustus 1994 
 
De volgende morgen worden we door Jan van Vliet met z'n drieën naar Katale gebracht. Dit 
is in de regio het grootste en ergste vluchtelingenkamp. Artsen-zonder-Grenzen hebben hier 
een Cholerahospitaal ingericht. Dit hospitaal moeten wij van verlichting voorzien. Het kamp 
licht ongeveer 40 kilometer ten noorden van Goma. De rit duurt ongeveer 2 uur. Onder weg 
veel ellende, zoals doden die langs de weg liggen, ingepakt of niet. Dat inpakken is de 
gewoonte hier. Als iemand komt te overlijden, wordt het lichaam eerst gewassen door familie 
of vrienden van de overledene, en vervolgens wordt het lichaam in een kleed of in zijn of 
haar slaapmat gewikkeld. Hierna vindt de begrafenis plaats. Nu wordt het lichaam in de 
kampen langs de weg gelegd. Op regelmatige tijden, vooral 's-morgens vroeg, worden de 
lichamen opgehaald en afgevoerd naar de stadsbegraafplaats van Goma. Het is dus heel 
normaal om die "pakjes" langs de weg te zien. Ook zagen we nog een doodgereden kind op 
de weg liggen. Na eerst een diesel bij het hoofdkwartier van Artsen-zonder-Grenzen 
afgeleverd te hebben, gaan we tegen 12.00 uur verder naar het cholerahospitaal van het 
vluchtelingenkamp. De aanblik van de ellende in dit hospitaal is bijna niet te beschrijven. Al 
de tenten vol met zieke en/of stervende mensen. Vooral de stank die er heerst is erg. Als je 
ergens bij moet in de tenten, moet je armen, benen of zelfs de patiënten aan de kant leggen, 
want door ziekte zijn alle patiënten geheel apathisch. Uit zichzelf gaan ze niet aan de kant. 
Ook de omgeving is erg deprimerend. Kale lavarots, zwart/grijs en er groeit hier absoluut 
niets. Maar we zien kans om ons werk uit te voeren. We voorzien 11 tenten van verlichting 
en sluiten het geheel aan op generatoren die door Artsen-zonder-Grenzen zijn geleverd. 
Daarna snel weer terug naar ons eigen kamp. We zijn vlak voor het donker weer binnen. 
Snel nog even douchen (de stank proberen weg te spoelen) en dan eten. (Weer blik). 's-
Avonds hebben we eerst een gesprek met Kol-Arts Jansen en onze dominee. Zij willen 
weten wat onze eerste indrukken van de kampen zijn en hoe we ons voelen na de zaken die 
we onderweg gezien hebben,  Zelf had ik alleen moeite met de "kleine pakjes", de overleden 
kinderen dus. Maar ja, je kunt niet iedereen helpen, dus noodgedwongen oogkleppen voor 
en doorgaan met het werk. Rond 22.00 uur gaan we naar bed.  
 
Wat opvalt is dat het overdag overal rustig is, terwijl je nagenoeg iedere nacht schoten hoort. 
Overdag waren een paar dames ondanks het verbod toch gaan zwemmen. Dit geeft genoeg 
discussiestof in het kamp. Tijdens het avondeten, met uitzicht over het meer, zagen we op 
de plaats waar de dames gezwommen hebben plotseling iets drijven. Het bleek daadwerke-
lijk een dode te zijn. Later wilden we dit met nachtzichtapparatuur nog eens bekijken, maar 
er was niets meer te vinden. Zeker weggezwommen. 
 
 









Dinsdag 9 Augustus 1994 
 
Op dinsdag konden we onze spullen een beetje schoon maken. Ook moesten we weer met 
de branders van de keuken bezig. Er is nu tyfus uitgebroken in de kampen. Daarom worden 
er nu schuifelbakken bij de ingang van ons kamp geplaatst. Iedereen die uit de kampen 
komt moet hier nu doorheen en ook z'n handen wassen. Dat dit nodig is blijkt wel. Er zijn 
van de hulporganisaties al diverse mensen ziek geworden. Na het eten, tegen 20.00 uur 
wordt er een videofilm gedraaid. Geeft wat afleiding (als je er van houdt). De 
satellietontvanger die meegenomen is werkt niet. Wel raar, neem je een ASTRA-ontvanger 
en schotel mee en dan kun je midden in Afrika de satelliet niet eens ontvangen. 



 



 
Woensdag 10 Augustus 1994 

 
Op woensdag wordt er een Antonov uit Nederland verwacht. Dat dit een vreemde wereld is 
horen we 's-morgensvroeg van onze collega's die in het Israëlisch veldhospitaal werken. 
Daar werd een man binnen gebracht die was neergeschoten door een Zaïrese militair omdat 
hij zijn jas niet wilde afgeven. Hoe is het mogelijk. In ieder geval komt het beloofde vliegtuig 
met voorraden nog niet aan. Tegen het eind van de middag gaan we met een generator en 
verlichtingsapparatuur naar het vliegveld. Het is de bedoeling dat we de opslaglokatie gaan 
verlichten, omdat die niet in een gebouw is en er verder geen verlichting aanwezig is. Deze 
avond hebben we een prachtig gezicht op de Nyiragongo. Hij heeft deze avond een prachtig 
rode gloed rond z'n top. Tegen 21.00 uur komt eindelijk het vliegtuig binnen en kan er 
begonnen worden met uitladen. Het wordt een late nacht. 



 





 



 



Donderdag 11 Augustus 1994 
 

Donderdagmorgen gaan we op weg naar het vliegveld om alle GU en MT goederen uit te 
sorteren zodat deze zo snel mogelijk naar ons kamp kunnen worden gebracht. Nu blijkt dat 
onze chauffeurs niet stil hebben gezeten. Het meeste is al onder weg zodat we besluiten 
terug te keren. Jammer, dit gaat even niet door. De weg naar Goma is door Franse militairen 
afgezet, omdat er verderop langs de weg en in Goma rellen zijn uitgebroken. De oorzaak is 
waarschijnlijk een Zaïrese militair die twee burgers heeft neergeschoten. En nu wordt er met 
stenen naar passerende voertuigen gegooid. Dus dan maar geen risico's nemen en 
wachten. Tegen het middaguur zijn we terug is ons kamp. Na de lunch (gevechtsrantsoen) 
gaan we de zaken controleren. De beloofde KL-doucheinstallatie is maar gedeeltelijk 
aangekomen. Alleen een pomp, een lading reservedelen en de tenten zijn aangekomen. We 
kunnen toch een douche bouwen, want er zijn ook 8 Gardena-douches met 2 bijbehorende 
pompen aangekomen. We krijgen de zaak niet af. de rest moet morgen gebeuren. 's-Avonds 
moeten we het slot van bungalow 69 repareren. De GU is overal voor te porren. Deze 
bungalow is gehuurd als "spreekkamer" voor de artsen zodat deze zich daar met een patiënt 
kunnen terugtrekken om enige privacy te hebben. Daarna is het al vrij vroeg (21.00 uur) plat. 



 



 



Vrijdag 12 Augustus 1994 
 

Zo, vrijdag. De eerste hele week zit erop. Vandaag wordt de douche afgebouwd. Tegen 
14.30 uur is hij klaar en kunnen we proefdraaien. Meteen zelf maar even douchen. Ondanks 
dat we alleen koud water hebben, is het een zaligheid. We hadden al een éénpersoons 
douche, maar dat was voor ons team van 100 man een beetje weinig. Nu hebben we in een 
boogtent er even 6 douches bijgemaakt. Twee houden we in reserve in verband met 
eventuele defecten. 's-Avonds mochten we zomaar 3 minuten naar Nederland bellen via de 
SATCOM. Heerlijk om de stemmen thuis even te horen. Het was wel even een verrassing. 
Eén van onze tentgenoten hoest 's-nachts nogal en gaat naar de dokter. Vraagt de dokter of 
hij overdag ook zo hoest en of hij rookt. De eerste vraag wordt ontkennend en de tweede 
bevestigend beantwoordt, waarop de dokter adviseert om 's-nachts wat meer te gaan roken. 
 
Zaterdag 13 Augustus 1994 
 
De volgende morgen staan we vroeg op. Op het terrein van het Israëlisch veldhospitaal zijn 
nu een aantal tenten voor de Nederlanders neergezet om hier een verpleegafdeling in te 
richten. Wij gaan hier de verlichting aanleggen en een diesel plaatsen. Dit neemt de hele 
dag in beslag. Er gaan hier een arts en 4 verplegers werken. Meer is niet nodig, want voor 
elke patiënt is er een familielid aanwezig die de niet-medische-verzorging van de zieke 
regelt. Bij terugkomst in het kamp blijkt er al druk gebruik gemaakt te worden van de 
douches. Er is ook post. Hoera !! Tegen 22.00 uur gaan we bij het geluid van regen op het 
tentdak lekker slapen. Onze tent is in ieder geval droog. Ben benieuwd hoe het met de 
nadere tenten is. 
 
Zondag 14 Augustus 1994 
 
Zondagmorgen is eerst een rustig begin. Vandaag weinig te doen, het is per slot van 
rekening zondag. We hebben via Artsen-zonder-Grenzen twee tanks van elk ongeveer 500 
liter inhoud te pakken gekregen. Nadat we er kranen in gemonteerd hebben wordt er één bij 
de latrines en één bij de schuifelbak geplaatst. Op een fundering van ongeveer 50 
centimeter hoog geplaatst en gevuld met water zijn het een ideale manier voor het wassen 
van de handen te zijn. Veel beter dan het geklungel met de bekende zwarte waterkannen. Ik 
ben blij dat we zoveel Gardena spullen gekregen hebben. Zonder moeite kunnen we met 
een slang de vaten vullen. Rond 14.30 uur gaan we nog even op stap naar het vliegveld om 
een "nieuwe" diesel op te halen en deze naar een ander en beter te bewaken opslagterrein 
te brengen. De rit door Goma geeft ons een idee hoe de stad er vroeger heeft uit gezien. 
Brede boulevards, grote gebouwen, echt koloniaal. De stad moet onder de Belgen best mooi 
geweest zijn. Nu is alles vervallen en verwaarloosd. We leveren de diesel af en zijn rond 
17.00 uur weer terug in ons kamp. Om 20.00 uur werd er een kerkdienst (te velde) 
gehouden. Als we naar bed willen, grote hilariteit. Er dacht iemand dat hij een flesje 
neusdruppels te pakken had en spoot dit in z'n neus. Het was echter muggenolie. Het had 
dan ook niet het beoogde effect. Gelukkig spoelde hij snel z'n neus en keel zodat er geen 
schade kon worden aangericht. Een bezoek aan de dokter-van-dienst sloot het incident af. 
Er werd geen schade aan het reukorgaan verwacht. Wel aan het ego van de betrokkene. 
 
Maandag 15 Augustus 
 
De maandag beginnen we met het aanleggen van verlichting op een opslagterrein van 
Artsen-zonder-Grenzen in Goma. Hier worden ook de watertransportauto's geparkeerd. 
Verder gebeurt er vandaag weinig. 's-Avonds moet iedereen om 19.30 uur bij de 
vlaggenmast verschijnen in verband met een toespraak van de commandant. Op dat 



moment raast er een fikse onweersbui over de omgeving. Bliksem slaat links en rechts rond 
het kamp in. Af en toe hoor je het zelfs sissen. Na de bui gaat de toespraak gewoon door. 
We krijgen een verhaal te horen over het dreigingplaatje hier in de omgeving. Dit naar 
aanleiding van de vele schietpartijen, zelfs rond "onze auto's". Het komt er op neer dat het 
meer lijkt dan dat het is. Het schieten is een zaak die onder de lokale bevolking en onder de 
Rwandese vluchtelingen plaats vindt. Niets is tegen de hulpverleners gericht. 
 
Dinsdag 16 Augustus 1994 
 
Vandaag, dinsdag, ben ik vroeg wakker. Lekker rustig wassen, aankleden en ontbijten. We 
gaan straks eerst naar het Israëlisch hospitaal om daar in "onze" afdeling wat spullen aan te 
sluiten. Het is behoorlijk warm en het voelt vandaag drukkend aan. Eerst moeten we een 
paar personen op het vliegveld afzetten, daarna diesel aftanken en aan het werk met de 
elektra. Ook installeren we nog even een diesel bij Unicef in Goma. De elektrici-
teitsvoorziening in de stad is erg onregelmatig. Daar bij Unicef een aantal grote koelers 
staan die gevuld zijn met entvloeistoffen voor vaccinatieprogramma's, zijn ze niet zo blij met 
deze situatie. Of "wij" even iets kunnen doen. Toch fijn als je de beschikking over zoveel 
apparatuur hebt en een commandant die voortdurend voor "Sinterklaas" mag spelen. 's-
Avonds controleren we nog een diesel. Deze wordt morgen naar een post van Artsen-
zonder-Grenzen richting Bukavu gebracht omdat daar geen elektriciteitsvoorziening meer is. 
De generator is er gestolen. 
 
Woensdag 17 Augustus 1994 
 
Om 07.00 uur worden we wakker gemaakt. We moeten zo snel mogelijk naar een 
missiepost om daar middels een pomp de waterreservoirs te vullen. Snel wassen en 
aankleden, spullen bij elkaar zoeken en weg. Ter plaatse blijkt dat het reservoir ongeveer 8 
meter hoog is opgesteld. Snel een Gardena-pomp aangesloten en pompen maar. We 
worden  rond koffietijd getrakteerd op een zalige bak koffie en brood met echte kaas !! Wat 
een verwennerij. Tegen het middaguur zijn we klaar. We mogen echter niet vertrekken. De 
pater wil dat we eerst met hem de lunch gebruiken. Nou dat hebben we geweten. Eerst 
spaghetti Bolognese, dat een punt Pizza en tot slot Patat met bloemkool en een stuk vlees. 
We konden allemaal wel rollen. Na veel bedankjes van de pater, hij had geen vers water 
meer gehad sinds in maart de waterleiding uitviel, gaan we weer op stap. Eerst naar 
Memisa. Hier moeten we een opslagplaats bekijken waarvan het dak bijna instort. Ook hier 
moeten we aan de slag. Dit is onbegonnen werk. Het dak bestaat uit een lap plastic 
waaronder wat latten aangebracht zijn om het omhoog te houden. Na de regenbui van 
vanmiddag, het hoosde, zakt het "dak" aan alle kanten door. Wij adviseren om bij Lt-Kol de 
Graaf een verzoek in te dienen voor een boogtent. Dan kunnen de goederen goed met oog 
op het naderend regenseizoen, droog worden opgeslagen. Na de klussen van vandaag 
gaan we de pomp van de KL-douche-installatie eens bekijken. Deze heeft veel meer 
capaciteit en kan dus veel beter gebruikt worden dan onze Gardenapompen. Hij kan morgen 
meteen getest worden, want er is al een verzoek om bij een klooster de reservoirs te vullen.. 
‘s-Avonds barst er een onweersbui los. Deze houdt een paar uur aan. Zeer zeker, het 
regenseizoen nadert. Er zijn zelfs al droogtenten gebouwd om de was te drogen. Kan nog 
wat worden.  
 
 
Donderdag 18 Augustus 
 
Donderdagmorgen er weer vroeg uit. Eerst de stad in om tweetaktolie te kopen, anders kan 
de pomp niet gestart worden. Dat kost ons US$ 10,==. Bij het klooster blijkt dat deze manier 



van pompen prima werkt en tegen lunchtijd zijn we weer terug. We hebben de vier reservoirs 
van het klooster gevuld. 's-Middags gaan we er met een watertransport op uit. We gaan 2 
tankwagens de omwonenden van de missie in Goma van water voorzien. Wat een drukte. 
Iedereen komt met emmers, kannen, vaten, het maakt niet uit wat, als er maar water in kan, 
aanlopen. Normaal schenken is er niet bij, Iedereen, wij ook, is in een mum van tijd 
doorweekt. Maar de stemming is opperbest. En hij blijft zo, zelfs als er achter de huizen, 
waar wij voor staan, wordt geschoten. Drinkwater is belangrijker. Als we tenslotte weer in het 
kamp aankomen, is het al donker. Na een vermoeiende dag is het weer goed slapen. 
 
Vrijdag 19 Augustus 1994 
 
De vrijdag is een klungeldag. We zijn hier nu twee waken. We plaatsen wat extra verlichting 
achter de Nederlandse tenten van het veldhospitaal. De mensen voelen zich 's-nachts niet 
veilig omdat er regelmatig vlak achter het hospitaal wordt geschoten. We vullen de water-
tanks voor het handenwassen weer en houden ons verder rustig. 
 
Zaterdag 20 Augustus 1994 
 
Op zaterdag zal er voor onze familie een familiedag gehouden worden in Oirschot. Hierbij 
zal geprobeerd worden om langdurig een telefoonverbinding tussen Oirschot, Goma en 
Katale open te houden. Iedereen is opgedragen om op het kamp te blijven. Het geheel moet 
om 10.00 uur gebeuren. Als er om 13.00 uur nog niets is geregeld, gaan wij er op uit. We 
hebben een afspraak lopen om bij Memisa een boogtent op te zetten, en ze wachten op 
ons. Ter plaatse blijkt dat handig genoeg het tentzeil naar hun vluchtelingenkamp gestuurd 
is. Dus... geen tent bouwen. Dan maar snel de diesels controleren. Bij de Israëliërs blijkt dat 
zij vooruitlopend op hun vertrek al begonnen zijn met het afbreken van tenten. Ook de 
tenten die eerst door de Nederlanders werden gebruikt liggen al plat. Alleen jammer voor de 
Duitse hulporganisatie die de zaak had overgenomen. Hun patiënten lagen nu in de open 
lucht in het gras. In het kader van de hulpverlening werd ook veel spul weggegeven. Nu 
waren het tenten om hier de nood te lenigen. Snel een paar tenten opzetten en meteen 
verlichting erin. Konden ze weer verder en de zieken lagen weer beschut. Toen we weer 
terug in het kamp waren, bleek dat het contact met Nederland gelegd was. Alleen zat een 
deel van het kamp zonder licht, omdat door overbelasting de zekeringen waren doorge-
brand.Vier strijkijzers op één groep is te veel. Tegen de tijd dat we het probleem hadden 
opgelost was de telefoonverbinding al verbroken. Gelukkig was er 's-avonds weer post. 
Hadden we toch wat. Alleen wat jammer. Het waren de postzakken die we zelf weggestuurd 
hadden. Ze waren niet verder gekomen dan het vliegveld. Ook kreeg de GU een uitnodiging 
om donderdag 25-08-'94 bij Memisa te komen eten. Best een goed vooruitzicht. 
 
Zondag 21 Augustus 1994 
 
Ondanks dat het zondag is, om 06.00 uur eruit. Er moeten vrachtauto's gelost worden, want 
er is weer een vliegtuig binnen. Na twee auto's eerst pauze. Iedereen is drijfnat van het 
zweten. Tegen 12.00 uur zijn Sm.Gerrit Hop en ik het zat. We gaan naar de Israëliërs om de 
diesel te controleren en .... om te eten. Vers voedsel, rijst met paprika's, vlees en saus. Heel 
wat beter dan blikvoer. Na terugkomst in het kamp watertanks vullen. Dan er weer op uit. 
Naar een weeshuis om te bekijken of we daar wat aan de verlichting kunnen doen. Hier 
sterven elke nacht een paar kinderen, omdat de verzorging 's-nachts niet goed kan worden 
uitgevoerd. Het weeshuis stelt niet veel voor. Een woonhuis, zonder enig lichtpunt, met een 
aantal tenten er omheen. Dit alles staat onder toezicht van Unicef. Wat we ook gaan doen 
voor de verlichting, alles is een verbetering. Rond 16.00 uur zijn we weer terug in het kamp. 
We zoeken vast spullen bij elkaar tot het te donker wordt. Sgt.1 Marcel v/d Berg en Kpl.1 



Duc Nuyen zijn vandaag naar Katale geweest omdat er een diesel kapot zou zijn. Hij zweet 
alleen wat olie, verder is er niets aan de hand. Na een rustige avond, met een kerkdienst, vrij 
vlot weer slapen. Dat is in ieder geval iets waar ik geen problemen mee heb. 
 
Maandag 22 Augustus 1994 
 
Maandag, Lariamdag. Ik moet iedere week op maandag een Lariampil slikken tegen Malaria. 
Vaste prik dus. Door de bijwerking van dit medicijn is het iedereen na het innemen van die 
pil toegestaan zich enigszins vreemd te gedragen. Je kunt gaan hallucineren, 
kortaangebonden raken, agressief gedrag is mogelijk, al met al, elke vorm van vreemd 
gedrag is dan acceptabel. (Nooit iets van gemerkt) Vandaag gaan we de verlichting bij het 
weeshuis aanleggen. Er staat nog een generator tussen de opgeslagen spullen bij het 
Israëlisch ziekenhuis. Meteen hier even eten, ha, ha. Kip met macaroni en allerlei 
groentesalades. Zalig. Vervolgens snel naar het weeshuis en aan het werk. Het zit af en toe 
wel wat tegen, omdat er kabels moeten worden ingekort, maar om 16.30 uur hangt het 
meest noodzakelijke. De rest doen we morgen. Als we de diesel starten en de lampen gaan 
voor het eerst aan, staan er ongeveer 300 kinderen te applaudisseren en beginnen de 
dansen en zingen. Een prachtig gezicht. Zij hebben licht en wij gaan naar ons kamp. Tijdens 
de routineregenbui, van 18.00 uur tot laat in de nacht, valt plotseling al het licht uit. 
Kortsluiting. Na een kort onderzoek blijkt dat de stopcontacten voor de strijkijzers open en 
bloot in de regen liggen. Ze zijn volgelopen omdat onze lokaal personeel de deksels niet 
hadden gesloten. Snel afgekoppeld en de zaak gereset. Het blijkt nu ook dat een deel van 
de tenten niet helemaal waterdicht zijn. Da's pech!!. Wij zijn lekker droog. 
 
Dinsdag 23 Augustus 1994 
 
De volgende morgen vertrekt er om 05.00 uur een transport met medicijnen naar Bukavu en 
Uvira. Dit zijn twee steden verder naar het zuiden Zaïre in. Marcel v/d Berg gaat (na loting) 
als GU-man met hen mee. Zelf kom ik er tegen 07.00 uur uit. Voordat we de klus bij het 
weeshuis afmaken willen we eerst van de nachtploeg weten of er nog veranderingen nodig 
zijn. Tegen 08.30 uur komen ze binnen. Er wordt alleen om een lichtpunt bij de toiletten 
gevraagd, verder is alles perfect. Ze klagen dat wij met onze verlichting het werk van de 
artsen overbodig gemaakt hebben. De lokale verzorgers in het weeshuis kunnen met onze 
verlichting zelf het werk wel af. Voordat we echter op stap kunnen, worden we naar Goma 
gestuurd. Daar staat vlak bij de waterzuivering een Daf met pech. Het blijkt dat de bouten in 
de aandrijfas vlak bij de versnellingsbak zijn afgebroken. De auto kan niet vooruit en niet 
achteruit. We zien kans om er toch een paar boutjes weer in te krijgen en weten de auto 
naar de opslagplaats van Artsen-zonder-Grenzen te krijgen. Meteen daar de diesel gecon-
troleerd en afgetankt. Daarna naar het weeshuis om de verlichting af te maken. Geen 
probleem meer. We gaan ook nog even op souvenirjacht. Voor de kleinste dingen is de 
vraagprijs meteen US$ 20,==. En dan maar afdingen. Best leuk. Alleen niets leuks 
gevonden. Dan gaan we nog even naar het zuiden, naar het kamp van Memisa. Dit is ook 
een geweldig groot kamp. Het verschil met het kamp Katale is dat er hier veel meer 
Rwandese militairen rondlopen, waarvan sommige zelfs bewapend zijn. Dit geeft niet 
bepaald een veilig gevoel. We blijven niet lang en keren al snel weer om naar ons eigen 
kamp. Hier krijgen we 's-avonds allemaal onze badge uitgereikt. Een cadeau van de Cdt. Vlb 
Woensdrecht. Verder een rustige avond. 
 
Woensdag 24 Augustus 1994 
 
Dag 20. Vandaag zoeken we alle reserveonderdelen van "onze diesels" bij elkaar. Deze 
worden overgedragen aan Artsen-zonder-Grenzen. Het is een hele klus, want door 



tijdgebrek is niets logisch opgeborgen. We moeten het overal vandaan zoeken. Ook 
verzamelen we alle electrospullen. Dit komt goed uit. 's-Middags moeten we met Kap. v/d 
Wal naar een weeshuis dat door de kerkelijke organisatie ADRA (Adventists Developement 
and Relieve Agency) wordt bestuurd. Ook hier wordt verzocht om enige verlichting aan te 
brengen. Er wordt gevraagd om vanuit het woonhuis en keukenhut, een zustertent en een 
latrine van verlichting te voorzien. Het wordt een lastige klus. Omdat de grond uit 
lavarotsblokken bestaat, moeten we een stuk van ongeveer 30 meter overspannen. Als de 
kabel op de grond zou liggen zou deze binnen de kortst mogelijke tijd kapotgereden worden 
door waterwagens. Dan maar de lucht in. Er was geen andere oplossing. Klimgordeltje om 
en de (Zaïrese) elektriciteitsmast in. We krijgen de klus niet af, en gaan tegen 16.30 uur moe 
maar voldaan terug naar ons kamp. 
 
Donderdag 205 Augustus 1994 
 
De volgende dag gaan we na een onrustige nacht , tegen 10.00 uur pas op stap. Er is 
vannacht  behoorlijk geschoten, zelfs zoveel dat het me wakker hield. We gaan eerst van de 
diesel bij het weeshuis van Unicef olie verversen. Daarna gaan we weer naar ADRA om het 
werk af te maken. Rond 12.30 uur zijn we voor de lunch weer terug in ons kamp. Na het 
eten gaan we weer op stap, nu om de andere diesels af te tanken en te controleren. Als we 
bij de opslagplaats van Artsen-zonder-Grenzen zijn, wordt hier vlak in de buurt plotseling 
hevig geschoten. Een echt vuurgevecht zo te horen, zelfs met automatische wapens. Als 
een speer inpakken en wegwezen. Op naar het Israëlische kamp. Onder weg worden we 
door Jan van Vliet aangehouden. Van hem horen we dat er ook bij het vliegveld wordt 
geschoten. Jan gaat verder om te kijken waar al onze auto's zijn, wij gaan snel naar het 
veldhospitaal. Hier is alles rustig. Snel kijken we de diesel na en vullen de tank. Daarna 
gaan we snel naar het kamp. Wassen en douchen, en een schoon uniform. We zijn voor 
vanavond uitgenodigd voor een etentje bij Memisa. Uit voorzorg (en ervaring) gaan we toch 
maar eerst hier eten. Tegen 18.30 uur vertrekken we. Na hier en daar wat mensen opgepikt 
te hebben zijn we rond 20.00 uur bij het veldhospitaal. Onder weg genieten we van de 
aanblik van de vulkaan. Z'n top is vanavond prachtig rood. Bij het hospitaal krijgen we te 
horen dat er voor Goma een uitgaansverbod geldt. Dit door de onregelmatigheden van 
vanmiddag. Ons etentje gaat dus NIET door. Dan maar terug naar het kamp. Toch maar 
goed dat we tevoren wat gegeten hebben. Als we terug zijn worden we bijeen geroepen. Het 
blijkt dat bijna al ons personeel teruggeroepen is naar het kamp. Alleen de mensen in het 
veldhospitaal en de mensen van Move-Com zijn niet teruggeroepen. (Move-Com zijn de 
mensen die de vliegtuigen afhandelen op het vliegveld). Dit is gebeurd wegens de 
schietpartijen en de gespannen situatie in Goma. Een verdere reden is het bericht op Radio 
Nederland Wereldomroep dat wij het zo moeilijk hebben hier in Goma. Na nog wat kletsen 
gaan we naar bed. Volgens verhalen schijnt tijdens de gevechten van vandaag een lid van 
de Presidentiële Garde gedood te zijn. Ben benieuwd wat dit gaat betekenen. Ook heeft een 
transportteam van ons een kind onder de wagen gekregen. Ze hadden het ondanks opletten 
en voorzichtig rijden niet eens gemerkt en werden gewaarschuwd door een achter hen 
rijdende auto van een hulporganisatie. Dit is een behoorlijke domper, ook voor de niet-
chauffeurs. Verder blijft het rustig vannacht. 
 
Vrijdag 26 Augustus 1994 
 
Rond 06.00 uur wordt ik wakker van een luide klap. Zeker weer een visser die met granaten 
aan het vissen is. Dan volgen er schoten uit automatische wapens. Het klinkt alsof het in de 
buurt van het ziekenhuis is. Als we met een aantal mensen buiten de tent staan, zien we dat 
met een speedboot met twee Gardisten, drie bootjes met vissers worden leeggehaald. De 
mensen worden meegenomen, de boten aan hun lot overgelaten. Een half uurtje later horen 



we nog een salvo van een machinegeweer. Als we later die dag aan onze lokale 
medewerkers vragen of zijn er iets van gehoord hebben, horen we dat de zes mensen zijn 
doodgeschoten wegens een inbraak in het Israëlische kamp. Door een tekort aan 
transportmiddelen, duurt het tot de middag voor we onze vaste ronde kunnen maken. Bij het 
Unicef-weeshuis instructie gegeven over start- ,stop- en onderhouds procedures van de 
diesel. Toch wel moeilijk, in het frans, maar het lukt (hopen we). De andere diesels worden 
nog afgetankt. Daarna nog wat toeren door de stad. Verder houden we ons rustig. Later 
horen we dat er bij Memisa, in Kimboemba, rellen zijn uitgebroken, omdat er naar verluid 
Tutsi-spionnen in het kamp zouden zijn. Er wordt geëist dat ze worden uitgeleverd. De 
hulpverleners zijn teruggetrokken, om niet in het conflict betrokken te raken. Als er spionnen 
zijn, is hun lot bekend. Ze zullen vermoord worden. Maar dat horen we dan morgen pas. 's-
Avonds wordt er vlak bij ons kamp geschoten. Er was bij Care een opstootje ontstaan. 
Lokale bevolking wilde langs komen. Om te kijken of er iemand thuis was, werden er wat 
"steentjes" tegen de ramen gegooid. Er was dus iemand thuis, en die vond deze manier van 
aanbellen niet leuk. Even later werd middels wat schoten, door de Presidentiële Garde, de 
menigte verspreid. Verder bleef alles rustig. Om 22.00 uur moeten we het slot van de 
bungalow nog even repareren. De sleutel kan er niet meer uit en de deur kan niet meer op 
slot gedraaid worden. Zo gebeurd, en dan plat. 
 
Zaterdag 27 Augustus 1994 
 
De laatste week breekt aan. Het is weer zaterdag. Heerlijk geslapen. Het is de hele nacht 
rustig geweest. Vanmorgen grote schoonmaak. Alles luchten en wassen, inclusief m'n eigen 
persoontje. Na het middageten nog even diesels aftanken en in de stad nog wat rondkijken 
voor souvenirs. Wat een prijzen. Voor de kleinste dingen beginnen ze met een gerust hart 
meteen US$.20,00 te vragen. En afdingen lukt niet altijd meer, want er zijn genoeg idioten 
die meteen de vraagprijs betalen. Om 16.00 uur zijn we weer terug in het kamp. Er werd 
vandaag post verwacht. Deze zou via Kigali in Rwanda komen en meegebracht worden door 
een transport van Artsen-zonder-Grenzen. Maar ja, pech, ze komen morgen pas. Ook ons 
transportdetachement richting Uvira komt morgen pas aan. Ze zitten nu op twee uur rijden 
bij ons vandaan, maar moeten daar uit veiligheidsoverwegingen eerst de nacht door 
brengen. 
Wij, de GU, moeten plotseling van alle apparatuur de technische gegevens bij elkaar halen 
en op schrift zetten. De reden is dat de Firma Heineken voor z'n brouwerij in Kigali alles zo 
wil overnemen. Ze hebben daar zelf niets meer, alles is vernield of gestolen. Ze kunnen alles 
gebruiken, generatoren, auto's, waterwagens, zelfs de keukenwagen. Ik ben benieuwd, want 
als we terug gaan naar Nederland, zou dat een hoop werk schelen. Als we de diesel willen 
aftanken, krijgen we te horen dat we zuinig dienen te zijn met de dieselolie, omdat er niets 
meer gekocht kan worden. Dit kan nog wat worden. Het heeft iets te maken met het 
opduiken van valse dollarbiljetten. De grote coupures (die wij natuurlijk hebben) worden niet 
meer vertrouwd. In ieder geval, nog 1 week. Ik krijg nog even m'n laatste prikken. Nu heb ik 
alles gehad. Later nog een paar schoten in de verte. Niets van belang. 
 
Zondag 28 Augustus 1994 
 
Slecht geslapen vannacht. Alles doet me pijn. Ik voel me belazerd. Om 04.00 uur wakker en 
niet meer kunnen slapen. Dan maar eruit. Ik heb waarschijnlijk last van de injecties van 
gisteravond. Maar rustig aan doen. Tegen 12.00 uur komt onze expeditie naar Uvira terug. 
Alles en iedereen zit dik onder het stof en is bek af. Wat een gezicht. En er zijn heel wat 
verhalen te vertellen, over hoe mooi de trip het was, de ontvangst door de Zaïrese bevolking 
en alle andere belevenissen. Zelf gaan we er na het eten tussen uit om onze vaste ronde 
weer te maken. Best leuk om elke dag de stad in te moeten. 's-Avonds een officieel welkom 



voor onze mannen van het transport. Daarna kunnen we onze aankomst in Goma op een 
videoband bekijken. Tegen 21.30 krijgen SM. Hop en ik te horen dat we morgen voor 
minimaal twee dagen naar Katale moeten in verband met de opbouw van een nieuw 
ziekenhuis. Wat de klus precies inhoudt zien we morgen wel. Ik voel me nog steeds 
belazerd en ga plat. 
 
Maandag 29 Augustus 1994 
 
Om 08.00 uur wakker geworden. Ze hebben me laten slapen. Ik voel me weer kiplekker. 
Snel wassen, aankleden en een ontbijt. Ik krijg nu te horen, dat we in het oude ziekenhuis 
van Katale de verlichting moeten afbreken, en de zaak weer moeten opbouwen in het 
nieuwe ziekenhuis. Marcel v/d Berg blijft in het kamp op na de trip wat uit te rusten, Duc 
Nuyen gaat watertransporten rijden, dus Gerrit Hop en ik gaan naar Katale. Na het pakken 
van onze uitrusting en nog zo veel mogelijk verlichtingsspullen bij elkaar gezocht te hebben, 
gaan we tegen 11.00 uur op stap. We gaan met een Unimog. Eerst even onze ronde langs 
de generatoren in Goma, en dan via Kitumba en Rugari op weg naar Katale. Hier komen we 
rond 15.00 uur aan. Vandaag gebeurt er nog niets. Morgen gaan we pas aan het werk, 
tegelijk met het verhuizen van de zieken. We krijgen echter het verzoek om de 
locatiemanager van Artsen-zonder-Grenzen naar Rutshuru te brengen, een dorp ongeveer 
25 kilometer te noorden van Katale. Een pracht trip. Je verlaat de regio met de vluchtelingen 
en komt in het echte Afrika terecht. De trip voert ons via bochtige wegen langs ravijnen en 
langs palmen en bananenbossen naar een heel mooi bergdorp. Hier hebben ze een 
vergadering bij de Ierse hulporganisatie "Concern". Wij moeten hier wachten tot het 
afgelopen is. Geen probleem. Thee drinken en brood met kaas eten. Rond 17.30 uur gaan 
we weer op de terugweg. Het laatste stuk voert ons door een erg donkere wereld. Geen 
straatverlichting en wegmarkering. Zoek het maar uit. Af en toe lopen er mensen langs de 
weg. Je ziet ze pas op het laatste moment. Ik ben blij als we rond 18.30 uur terug zijn op de 
plantage van Artsen-zonder-Grenzen. Lekker opfrissen met een warme douche, en een 
warme maaltijd, spaghetti, maakt dat we er weer tegen kunnen. Onder het genot van een 
pilsje volgt een ontspannen avond, met zang en muziek van een Australische medewerker 
van Artsen-zonder-Grenzen. Tegen 22.00 uur gaan we plat. 
 
Dinsdag 30 Augustus 1994 
 
Zo, het is weer dinsdag. Vandaag zouden we de laatste post kunnen inleveren. Maar, omdat 
wij in Katale zitten, wij dus niet. In ieder geval, om 06.00 uur zijn we eruit. Na het 
ochtendritueel, gaan we er op uit en tegen 08.00 uur zijn we bij het nieuwe ziekenhuis. Nog 
even snel de boel bekijken. Gisteren hadden we geen tijd meer. Het is een complex van 27 
tenten, mooi opgesteld, alles ziet er goed georganiseerd uit. Dan snel naar het oude 
ziekenhuis, om daar de boel te demonteren. Een Rwandese medewerker van Artsen-
zonder-Grenzen, Eduard, zal ons helpen. Het afbreken/demonteren gaat snel. Rond 10.00 
uur hebben we alles en gaan we via de plantage naar de nieuwe locatie. Hier wordt het toch 
een zaak van passen en meten. De tenten staan net iets te ver uit elkaar, zodat de kabels 
net niet lang genoeg zijn, of juist te lang zijn. Om 12.00 gaan alle westerse hulpverleners 
naar de plantage voor de lunch. Wij passen ons wel aan. Best lekker, een warme lunch. Om 
13.45 uur gaan we weer terug. We worden alleen door een fikse onweersbui gestoord, maar 
tegen het eind van de werkdag, 16.00 uur, zijn de eerste 7 tenten van verlichting voorzien en 
aangesloten op het aggregaat. Dit zijn de belangrijkste tenten zodat er 's-nachts in ieder 
geval verzorging kan plaats vinden bij de kinderen en de zwaarste zieken. De rest gaan we 
morgen bekijken. Om 17.30 uur zijn we weer terug op de plantage. Na een warme douche 
eerst stoom afblazen/kletsen/bijkomen onder het genot van een pilsje. Na het eten nog even 



kletsen, dan een werkverslag maken over de tot dusver uitgevoerde werkzaamheden en 
verbruikte materialen. 
Vandaag zijn ook de ongeveer 300 patiënten met behulp van de Nederlandse auto's en 
personeel overgebracht. Dat daarbij ook nog een zelfde hoeveelheid familie van de 
patiënten moest worden overgebracht, maakte de verhuizing behoorlijk massaal. Vanaf 
07.00 tot 11.00 uur is er continu met 5 vrachtauto's heen en weer gereden, toen was de klus 
geklaard. 
Verder is het rustig vanavond. Omdat we de klus nog niet helemaal af hebben, gaan we 
morgen verder. We krijgen dan ook bezoek van Luitenant-generaal v.Kolsteren, 
Commodore Van Dillen en Luitenant-ter-zee Houtman, de drie mensen die deze hele 
operatie leiden. 
 
Woensdag 31 Augustus 1994 
 
Vandaag gaan we om 07.30, na het ontbijt weer op stap. Eerst gaan we Eduard oppikken in 
het vluchtelingenkamp, daarna rijden we door naar het ziekenhuis, Katale 2. We hangen nu 
de rest van de verlichting op, alles wat we nog hebben. Als we alles weggewerkt hebben, is 
het 10.30 uur. En net op dat moment komt het hoge bezoek aan. Het kon niet op een beter 
moment, omdat het werk gedaan is. We staan behoorlijk in de belangstelling. Er worden 
heel wat vragen op ons afgevuurd. Maar dan komt toch wel de belangrijkste, of we genoeg 
spullen hebben. Nee natuurlijk, omdat een deel van het ziekenhuis het nog zonder 
verlichting moet stellen. Er wordt nu meteen beslist dat we er nog 4 kisten met 
verlichtingsarmaturen bij krijgen.Daarna volgt de verdere rondleiding door het ziekenhuis. 
Wij gaan door met ons werk. Er zijn nog twee rollen kabel, zodat we te korte kabels nog 
kunnen verlengen/vervangen. Niet te geloven, maar toen we na de lunch , om 14.00 uur 
weer aan het werk wilden gaan, werden we verrast door twee man in een Landrover met 
daarop de 4 beloofde kisten. Ze kwamen in opdracht van de generaal de kisten even 
afleveren. En ze brachten nog iets, post !! Eerst even de post doorbladeren, want dat is toch 
wel het minste. Daarna weer aan het werk. We hebben nu nog zoveel te doen, dat we zeer 
zeker vandaag niet alles afkrijgen, maar we doen ons best.Om 17.00 uur gaan we weer 
moe, maar voldaan terug naar de plantage. Vanavond vroeg plat. 
 
Donderdag 1 September 1994 
 
Zo, donderdag. We gaan er weer fris tegen aan. Om 09.00 uur zijn we weer op onze stek. 
Zonder veel problemen worden de laatste tenten van verlichting voorzien. Om 11.00 uur zijn 
alle 27 tenten van licht voorzien. Dit zijn dan enkele, dubbele en zelfs driedubbele tenten. 
Meer kunnen we niet doen, alles is gebruikt. Gelukkig is door het gebruik van "spaarlampen" 
het maximum vermogen van de generator nog niet bereikt, zodat in een later stadium, als 
het ziekenhuis volgens plannen wordt uitgebreid, door Artsen-zonder-Grenzen nog meer 
tenten van verlichting kunnen worden voorzien. 
Om 11.00 uur worden we opgepikt door ons medisch personeel dat hier gewerkt heeft. We 
gaan met 9 man nog een trip naar Virunga National Park maken. Het is een prachtige rit. We 
zien van alles. Nijlpaarden, antilope's, bavianen, buffels, maraboes, chimpansees, 
allerhande dieren zijn er te zien. Onder weg stoppen we even voor foto's. Even handen 
wassen in een beekje. Ja, ja, handen branden. Het blijkt een stroompje te zijn dat vulkanisch 
water bevat. Kokend heet. In ieder geval zijn we rond 13.00 uur in Rwindi. Dit is een 
toeristenhotel midden in het natuurpark. Hier eten we even lekker friet met gebakken ei. Om 
15.00 uur gaan we weer terug. Het is nu stevig doorrijden om op tijd "thuis" te zijn. Maar als 
we ongeveer 15 kilometer te noorden van Rutshuru zijn, licht er een auto op z'n zijkant in de 
berm. We stoppen om te kijken of we kunnen helpen. Er staan heel wat mensen rond de 
auto. Het blijkt dat er een vrouw met haar dochter zijn aangereden. De vrouw is echter zo 



zwaar gewond geraakt dat ze sterft. Hier was niets meer tegen te doen, zelfs niet door de 
twee artsen die bij ons waren. De dochter is slechts licht gewond. Na radiocontact met de 
hoofdpost van Artsen-zonder-Grenzen wordt besloten om het meisje samen met 3 
familieleden mee te nemen in de richting Rutshuru. Onder weg komt een auto van Artsen-
zonder-Grenzen ons tegemoet en neemt onze passagiers mee om ze zo snel mogelijk naar 
het ziekenhuis te brengen. Wij rijden snel door naar de plantage, want er is 's-avonds een 
klein afscheidsfeestje voor de Nederlanders georganiseerd. Niet echt een knalfuif, maar wat 
extra lekker eten, en hapjes en zo bij het drinken. We maken het niet laat, want het is 
morgen vroeg opstaan en terug naar Goma. 
 
Vrijdag 2 September 1994 
 
Om 05.30 uur eruit, snel wassen en aankleden. Daarna spullen inpakken en om 06.15 uur 
rijden we. Het is al redelijk druk op de weg. Waar die mensen zo vroeg naar toe gaan is mij 
een raadsel. Plotseling licht er iets op de weg. Eerst lijkt het een rotsblok te zijn, maar als we 
dichter bij komen, zien we dat het een mensenhoofd is. Dit moet van de helling naar 
beneden gerold zijn. In ieder geval gaan we het maar niet uitzoeken. Om ongeveer 08.00 
uur zijn we weer terug in ons kamp in Goma. We hebben behoorlijk doorgereden. Ter 
voorbereiding van ons vertrek naar Nederland wordt vandaag al begonnen met alles 
inpakken. Ook de privé-spullen. Het enige wat we achterhouden is de slaapzak en de 
rugzak. De rest gaan op een pallet gereed voor transport naar het vliegveld. Hier zal het met 
de rest van onze spullen, zoals auto's, keukenwagen , nog wat tenten enz, in een Antonov 
geladen worden voor transport terug. 's-Avonds nog wat rondhangen en om 21.00 uur plat. 
Er is toch niets meer te doen. 
 
Zaterdag 3 September 1994 
 
Om 07.00 uur eruit.Vandaag wordt de rest van het kamp ingepakt. Als het 11.00 uur is staat 
er niets meer overeind. De laatste weggeefspullen worden door de nieuwe eigenaars, de 
hulporganisaties, opgehaald. Het wordt nu erg kaal in ons kamp. Alleen onze "hand"-bagage 
licht er nog. Dan gaat het ook nog regenen. Gelukkig hebben we nog een stuk zeil. Kunnen 
we toch nog schuilen, een andere mogelijkheid is onder de bomen kruipen. Er is verder niets 
meer. Het is nu maar rondhangen. Lt-Kol de Graaf loopt vrolijk te zijn door "ons kamp". 
Tegen 17.30 uur krijgen we te horen dat hij (na zijn douche in bungalow 69) tegen 18.00 uur 
zal proberen iets voor ons te regelen in het hotel. Dat terwijl we om 18.30 uur een BBQ in 
het hotel zullen hebben. Nou ja.... In ieder geval smaakt het eten later best. Het vlees kon 
echter iets beter doorbakken worden. We kregen een worstje, een kippenbout en een spies. 
Daarnaast was er patat en diverse salades. En bovenal was er bier.  Om 20.00 uur is het 
feest afgelopen. We worden in vrachtauto's geladen en naar Goma gebracht. Hier is ten 
behoeve van het achterblijvend personeel een huis gehuurd. Hier brengen we de laatste 
nacht in Zaïre door. Een deel van de mensen slaapt binnen, een deel onder de veranda, een 
deel in een paar tentjes en nog wat mensen achter in de vrachtauto's. Zo krijgt iedereen een 
plaats. Slapen is niet moeilijk, vooral met het vooruitzicht van onze terugreis. 
 
Zondag 4 september 1994. 
 
Om 06.00 uur opstaan en gereedmaken voor vertrek. Eindelijk. Om 07.30 uur gaan we op 
weg naar het vliegveld. We zullen met een Boeing 737 van Transavia vliegen. Eerst nog 
even wat wachten om het platform. Er worden nog wat foto's gemaakt, er wordt zelfs nog 
even een balletje geschopt met een aantal Zaïrese militairen die ook staan te wachten. Om 
08.45 uur vertrekken we. We zullen via Entebbe en Khartoum naar Luxor vliegen om daar te 
tanken. De vlucht zal 4 uur en 10 minuten duren. En dat was voor een aantal mensen lang. 



Dat waren de mensen met darmproblemen. Er was waarschijnlijk toch iets aan de hand met 
ons eten van gisteren. Er stonden voortduren ,mensen te wachten om gebruikt te kunnen 
maken van de toiletten. Na landing in Luxor bleek dat de brandstoftanks gevuld moesten 
worden en die van de toiletten geleegd. De plaatsten zaten helemaal vol. Dat kan nog wat 
zijn voor de rest (5 uur) van de vlucht. We vertrekken om 14.00 uur weer uit Luxor en vliegen 
langs de Nijl naar het noorden. Om ongeveer 15.00 uur verlaten we het Afrikaanse luchtruim 
en vliegen boven de Middellandse zee. Het toiletbezoek vermindert niet, in tegendeel. 
Steeds meer mensen krijgen last. We krijgen dan ook instructies mee wat te doen als we 
weer in Nederland zijn. Naar later blijkt maar goed ook. Eindelijk om 19.10 uur landen we op 
Soesterberg. Na wat heen en weer gecross over het banenstelsel kunnen we eindelijk onze 
familie begroeten. Er worden geen speeches gehouden. Ook worden we verwelkomd door 
Gerard Koekoek en Lt-Kol Vervoort. Al met al, we zijn er weer. Na een welkomstwoord 
vertrekken we even later naar huis, om daar met de familie de thuiskomst op een gepaste 
wijze te vieren. We hebben nu twee weken verlof om bij te komen van de spanningen en de 
druk. Daarna moeten we nog twee dagen naar het CVV te Ossendrecht om daar uitgekeurd 
te worden. We krijgen er een gedegen medisch onderzoek en moeten allemaal een gesprek 
hebben met een psycholoog. (Om te zien of we geestelijk problemen hebben).  
 
p.s. Het blijkt de avond van terugkeer in Nederland, dat ook de schrijver dezes 
darmproblemen heeft. Na het beëindigen van het verlof blijk dat zelfs het gehele 
detachement geveld is geweest. Er zijn zelfs mensen wegens uitdrogingsverschijnselen in 
ziekenhuizen opgenomen. M'n eigen klachten vielen wel mee, maar anderen hebben het 
goed te pakken gehad. Zo zie je maar, je loop zo maar iets op. Al de tijd in Zaïre opgepast 
met eten en ontzettend gelet op de hygiëne en niets aan de hand. Een maal rauwkost eten, 
de salades bij de BBQ, en je hebt iets te pakken. (Ook mensen die geen vlees hadden 
gegeten werden "geveld"). 
 



 



 
 

 


